
De uitnodiging 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33



Van Thea Zoeteman verschenen bij Uitgeverij Zomer & Keuning 
o.a.

Nicolet-trilogie:
	 Trouw aan een belofte
	 Bittere waarheid
Op handen gedragen
Vertrouw op morgen
Moedig verder
Nieuw begin
Zomerbloeiers
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5

Terwijl Niek de sleutel uit zijn jaszak pakt, schudt hij als een poe-
del de sneeuwvlokken van zich af. Zijn blik gaat omhoog naar de 
dikke, grijze wolken die voortgestuwd worden door de wind. Er 
wordt nog meer sneeuw verwacht.

Hij geniet van de witte pracht die langzaam maar zeker in dikte 
toeneemt, maar tegelijk is hij ook blij dat hij binnen bij het knap-
pende haardvuur kan kruipen.

Zijn maag rammelt. Zijn moeder zal het eten al klaar hebben. 
Hij is benieuwd wat ze deze keer heeft klaargemaakt. Ze kan ge-
weldig koken.

Hij steekt de sleutel in het slot, draait deze om en met zijn schou-
der duwt hij de klemmende deur verder open. Wanneer hij zijn 
voeten op de mat zet, vallen hem twee dingen op: een uitdagende 
knalgele en een hardroze paraplu staan wijd open op de mat en 
belemmeren hem de doorgang. Geërgerd kijkt hij ernaar. Wie 
heeft die dingen hier zo brutaal midden in de gang neergezet? En 
dan die kleuren… Wie kiest er nu voor de afzichtelijke kleuren 
knalgeel en hardroze? 

Het tweede dat hem opvalt, is dat hij geen etensgeuren ruikt. 
Helemaal niets.

Hij laat zijn dikke jas van zijn schouder glijden en mikt deze 
op de kapstok. Zijn sjaal volgt dezelfde weg. Voor de spiegel harkt 
hij snel met zijn vingers door de met sneeuw bedekte haren. Hij 
grinnikt opeens. Het woord kapsel mag het niet hebben. Het is in 
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